
‘Ik ben lang b oos ‘Ik ben lang b oos 
geweest op  geweest op  
mijn lichaam’mijn lichaam’

SCHEIDING en ZIEKTE hakten erin bij Goedele  Liekens:  

Fitter en gezonder dan ooit tevo-
ren, genoot seksuologe, presen-
tatrice, schrijfster en politica 
GOEDELE LIEKENS, op uitnodi-
ging van PRIVÉ en MSC Cruises, 
van een welverdiende vakantie 
in Midden-Amerika. De geboren 
Vlaamse kreeg de afgelopen 
jaren fysiek flink wat voor haar 
kiezen, maar wist met hulp van 
haar dochters op te krabbelen. 
‘Ik ben een heel lange tijd boos 
geweest op mijn lichaam.’
Door FRANK WAALS 
Foto’s ANDY SMULDERS e.a.

I n Nederland is GOEDELE  
LIEKENS (62) tegenwoordig 
vooral bekend als geliefde 

gast in talkshows als Vandaag 
Inside en De Oranjezomer, 
maar bij onze zuiderburen tim-
mert ze alweer zes jaar hard aan 
de weg als politica. Een nieuwe 
carrière die ze startte, vlak voor-
dat ze de diagnose huidkanker 
kreeg. Als ‘mevrouw de senator’, 
zoals ze zich weleens geksche-
rend noemt in vertrouwd gezel-
schap, reist ze de hele wereld 
over. Zo ook nu als gast van  
Privé op de MSC World  
America. 
‘Jeetje, wat een reusachtig vaar-
tuig,’ aldus Goedele. ‘We begon-
nen in Miami, min of meer de 
cruisehoofdstad van de wereld, 
en voeren in ruim een week  
langs Honduras, twee steden  
in Mexico en de Bahama’s.’

Ben je eerder op een 
cruise geweest?
‘Vijftien jaar geleden. Toe-
vallig ook met MSC. Via de 
Middellandse Zee kwamen 
we uit in Pompeï waar mams 
haar dochters meteen van 
een geschiedenislesje voor-
zag. Een dag later waren we 
in Tunesië, dat is het voor-
deel van reizen over water;  
je komt nog eens ergens. Dit 
keer waren we met een grote 
groep en dat heb ik als erg 
plezant ervaren. Elke avond 
lag ik in bed te lachen wat ik 
nu weer had meegemaakt. 
Bijvoorbeeld hoeveel we 
hebben gelopen omdat er  
zo veel te doen was op het 

Aan boord is zo veel te doen Aan boord is zo veel te doen 
dat er veel werd gelopen, dat er veel werd gelopen, 
maar: ‘Ik heb de conditie maar: ‘Ik heb de conditie 
van een wandmeubel.’van een wandmeubel.’
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schip. Moet je net mij mee heb-
ben. Ik heb echt de conditie van 
een wandmeubel.’

En dan bijkomen op het balkon 
van je kajuit?
‘Exact. Met een boekje op schoot 
en starend over zee kwam ik dan 
weer heerlijk tot rust. Thuis zoek 
ik dat ook op. Daar zet ik het ge-
luid van boten op. Ik kan een reis 
als deze niet anders omschrijven 
dan luilekkerland. Op elke hoek 
kom je weer een ander barretje, 
gezellig restaurantje of een 
lounge tegen waar wat te beleven 
valt. Net zag ik nog een soort van 
strawberry-wodka-weet-ik-veel-
wat-achtige cocktail staan. ‘Wil 
je het proberen?’ vroeg de bar-
man. Tja, wie ben ik om daar nee 
tegen te zeggen?’

Je bent hier ook op date  
gegaan…

‘Zo zou je het kunnen 
noemen. De mensen 
hier hadden een sin-
gles-bijeenkomst geor-
ganiseerd en omdat wij 
met een hele bende 
waren, hebben we ons 
daar maar bij aangeslo-
ten. Al tijdens het voor-
stelrondje zaten we te 
gieren, omdat het toch 
iets kneuterigs had. 
Vijfduizend man aan 
volk en dan zitten wij 
daar met een groepje 
op zoek naar de liefde. 
Toch zaten er leuke 
mensen tussen. Zoals 
NELSON, een heel 
aardige jongen uit Sier-
ra Leone. En CJ, een 
reisgenoot uit Amerika. 

Die kwamen we de rest van de 
cruise geregeld tegen.’

‘Als seksuologe kan ‘Als seksuologe kan 
ik eigenlijk geen ik eigenlijk geen 
seks ontberen’seks ontberen’

In 1986 werd In 1986 werd 
Goedele Liekens  Goedele Liekens  
uitgeroepen tot uitgeroepen tot 

Miss België.Miss België.
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Nog iets aan de haak 
geslagen?
‘Ik geloof het wel. Een 
wat oudere man met  
wit haar die we voor  
het gemak maar even 
JOHNNY noemen, zat 
behoorlijk achter mij 
aan. Hij dacht: ‘Waarom 
zou ik niet toeslaan als 
de kans er is?’ Ik kwam 
ook maar niet van hem 
af. ’s Avonds bij de lift,  
’s ochtends aan het ont-
bijt. Tot mijn opluchting 
zag ik Johnny twee dagen 
later alweer bij andere 
vrouwen scharrelen. 
Blijkbaar lig ik goed in  
de markt bij zeventig-
plussers, maar zo’n oud 
vrouwtje ben ik nog niet.’

Zit je op datingapps?
‘Nee, niet echt. Iemand moet 
mij maar gewoon een brief 
sturen, denk ik. Met parfum 
erin. Net als vroeger.’

Je kunt als seksuologe 
toch zelf geen seks  
ontberen?
‘Dat is waar, maar ik ben niet 
zo van de onenightstands. 
Wat heb je daaraan? De kans 
dat je met zo’n onbekende 
man goede seks hebt, is 
heel klein. Dan kan ik het 
beter zelf doen. Of de persoon in 
kwestie moet zo beeldig zijn dat 
ik niet kan weigeren. Vaak zijn  
het echter mannen die zeggen: 
‘Wacht eens, Liekens, ik zal jou 
eens wat bewijzen.’ Of ze sturen 
foto’s van hun geslachtsdeel via 
Instagram. Gewoonlijk antwoord 
ik dan met: Zeg, dat rare pikje. 
Daar zou ik toch eens mee naar 
de dokter gaan. Daarna hoor ik 
ze niet meer.’

Heeft je bekendheid je ook 
weleens iets opgeleverd?
‘Vast wel. Maar het heeft me ook 
een relatie gekost, omdat de druk 
van buitenaf voor hem heel heftig 
werd. Als ik iemand leer kennen, 
dan wil ik mezelf niet opsluiten 
om het maar verborgen te hou-
den. Zo brak ik op de piste eens 
mijn arm, ging ik in zo’n banaan 
de berg af en stond het al in de 
krant voordat mijn familie het 
wist. Niet iedereen kan daar even 
goed mee overweg. Als vrijgezel 
ben ik vooral lekker aan het werk, 
reis ik veel en probeer ik mijn  
dagen zo gezond mogelijk in  
te vullen.’

Hoe doe je dat?
‘Ik ga twee keer per jaar skiën en 
onderzoek of ik misschien met 
een trainer aan de slag moet. 
Vanaf een bepaalde leeftijd ne-
men je spieren immers in kracht 
af. Ik weet dat ik er voor mijn leef-
tijd nog goed uitzie en dat is toch 
belangrijk. Mensen die zeggen 

dat uiterlijk geen rol speelt, geloof 
ik gewoon niet. Dat doet het na-
melijk absoluut wel. Ik voel me 
jonger dan ik ben, maar heb mijn 
zestigste wel zeer groots gevierd 
met een discoparty en een speech 
waarin ik zei: Yes, I made it! Een 
heilige leeftijd die ik lang niet had 
gedacht te zullen halen.’

Vanwege je huidkanker?
‘Inderdaad. Vier jaar geleden was 
dat en daarna blijf je nog heel 

lang onder 
controle staan. 
Het hele pro-
ces was be-
angstigend, 
maar de ge-
dachte dat het 
niet goed zou 

komen, wilde ik niet toelaten. Wel 
heeft het mij een aantal zaken 
sneller doen regelen, zoals het 
tekenen van volmachten, doen 
van schenkingen en het in orde 
maken van erfenisrechten voor 
mijn kinderen. Dat ik hen en de 
kleinkinderen straks goed ach-
terlaat. Ik wil op een dag sterven 

zonder dat ik het bewust voel, 
maar geniet nu nog te veel van 
het leven.’

Tijdens je ziekte gingen jij en  
je ex uit elkaar. Dat was dubbel 
verdriet.
‘Ik kan goed alleen zijn, maar  
in het begin was het fijn om een 
partner naast me te hebben. 
Toch moest ik na verloop van tijd 
vaststellen dat hij er niet kon zijn 
op momenten dat ik dat nodig 

had. Dan is het beter om 
dat eerlijk naar elkaar uit te spre-
ken. Zelfs als het moment daar-
voor niet ideaal is. Mijn dochters 
sprongen in dat gat en dat heeft 
mijn relatie met hen wel veran-
derd. MEREL studeerde in Ma-
drid, maar kwam naar huis, zodat 
haar zus CELESTE niet in haar 
eentje alle zorg op zich hoefde te 
nemen. Dat je de rollen als ouder 
en kind even kunt omdraaien, is 
ergens ook heel dankbaar. Zo 
deden mijn zussen en ik dat ook 
bij onze ouders. Er was altijd wel 
iemand te vinden die naar Aar-
schot kon komen en dan verse 
soep maakte met de groenten uit 
papa’s tuin.’

Kon je in die zware periode  
anderen makkelijk om hulp 
vragen?
‘Och, nee. Dat was zo lastig. 
Überhaupt accepteren dat je be-
paalde dingen zelf niet meer kan 
en je aan de zorg moeten over-
geven, is niet makkelijk. Ik houd 
graag de controle en die was ik 
toen even kwijt. Ik heb me daar 
uiteindelijk maar bij neergelegd, 
want ik kon niet anders. Hopende 
dat het van tijdelijke aard was.  
Ik ben een heel lange tijd boos 
geweest op mijn lichaam. Net als 
bij rouw, ga je door stadia van 
ongeloof, boosheid en accep-
tatie. Het cliché dat je, eenmaal 
beter, meer van de kleine dingen 

Goedele LiekensGoedele LiekensVervolgVervolg

‘De komende vijf jaar ‘De komende vijf jaar 
schijn ik nog geen schijn ik nog geen 
oma te worden’oma te worden’

Goedele ligt goed in de markt  Goedele ligt goed in de markt  
bij zeventigplussers, maar:  bij zeventigplussers, maar:  
‘Zo’n oud vrouwtje ben ik nog niet.’‘Zo’n oud vrouwtje ben ik nog niet.’

EXCLUSIEF

4



EEN LUXE STREEPJE VOOR
MSC YACHT CLUB: EXCLUSIEVE PRIVACY IN EEN WERELD VOL MOGELIJKHEDEN
Een cruise biedt van nature al een bijzondere reiservaring, maar wie op zoek is naar meer rust, comfort en 
discretie vindt met de MSC Yacht Club een uitzonderlijke formule. Dit exclusieve concept van MSC Crui-
ses biedt gasten een eigen wereld aan boord, volledig afgescheiden van de rest van het schip - zonder in 
te boeten op mogelijkheden of service. 

EEN SCHIP BINNEN HET SCHIP
De MSC Yacht Club is een luxueuze zone aan boord 
van geselecteerde MSC Cruises-schepen, ontworpen 
voor reizigers die extra comfort en privacy waarderen. 
Het idee is eenvoudig: alle voordelen van een groot 
schip - van de restaurants tot het entertainment -,  
maar met de rust, ruimte en service van een privéjacht. 
Gasten krijgen toegang tot afgeschermde delen van  
het schip, inclusief een eigen lounge, zonnedek met 

zwembad, en een verfijnd restaurant exclusief voor 
Yacht Club-passagiers. 

PERSOONLIJKE SERVICE OP HOOG NIVEAU
Service staat centraal binnen de MSC Yacht Club. 
Bij het inschepen worden gasten persoonlijk verwel-
komd en begeleid, zonder wachttijden of drukte. 
Een persoonlijke butler staat 24/7 paraat om te  
helpen met koffers, restaurantreserveringen,  
MSC Aurea Spa-afspraken of andere wensen. 
Daarnaast is er een eigen conciërgebalie waar  
gasten terechtkunnen voor elke praktische of
inhoudelijke vraag. 

EXCLUSIEVE SUITES
Het verblijf in de MSC Yacht Club vindt plaats in ruime en elegant ingerichte suites. Afhankelijk van 
het schip zijn er verschillende types beschikbaar, waaronder de Royal Suite met apart eetgedeelte 

en de Duplex Suite met privéjacuzzi. Alle suites zijn voorzien van comfortabele bedden, marmeren bad-
kamers, een minibar en roomservice. Het interieur is stijlvol en modern, met oog voor detail en afwerking. 

CULINAIR GENIETEN EN ONTSPANNEN IN ALLE RUST
Ook op culinair vlak wordt kwaliteit nagestreefd. In het exclusieve Yacht Club-restaurant worden dage-
lijks wisselende à-la-cartemenu’s geserveerd, bereid met verfijnde ingrediënten en begeleid door gese-
lecteerde wijnen. In de Top Sail Lounge kunnen gasten genieten van afternoon tea, cocktails of een in-
tiem ontbijt met uitzicht over zee. Wie ontspanning zoekt, vindt die op het privé-zonnedek met zwembad 
en bubbelbad, of in de MSC Aurea Spa. Yacht Club-gasten hebben toegang tot gereserveerde spa- 
arrangementen, en kunnen zich laten verwennen in alle rust. 

EXCLUSIEVE EXCURSIES
Ook aan wal blijft de ervaring exclusief. MSC biedt voor Yacht Club-gasten excursies aan met extra com-
fort en aandacht, zoals privétransfers, gidsen in kleine groepjes en routes op maat. Op bepaalde routes 
genieten zij zelfs van toegang tot exclusieve gebieden, zoals het privé-eiland Ocean Cay MSC Marine 
Reserve op de Bahama’s of het natuurreservaat Sir Bani Yas Island. 

ONGEËVENAARDE ERVARING
De MSC Yacht Club is een unieke formule voor wie waarde hecht aan privacy, luxe en persoonlijke ser-
vice, zonder in te leveren op het ruime aanbod dat een modern cruiseschip te bieden heeft. Meer info 
over de MSC Yacht Club op www.msccruises.nl.

geniet, gaat bij mij niet per se op. 
Omdat de trein van het leven ge-
woon doordendert. Wel merk ik 
dat ik mij minder druk maak om 
dingen, al kan dat ook simpelweg 
horen bij ouder en wijzer worden. 
Een bestelde stoel terugsturen 
naar de fabrikant omdat de stof 
net niet de juiste kleur bruin 
heeft? Who cares?’

Wordt geld minder belangrijk?
‘Vroeger zou ik zeggen: ik moet 
reserve opbouwen. Helemaal  
voor iemand als ik die uit een fami-
lie komt waar vader alweer 95 is 
en moeder 93 werd. Tegenwoor-
dig ben ik daar minder op gefo-
cust. Een job doen die ik vreselijk 
vind, maar wel heel goed betaalt? 
Dat zou ik echt niet meer doen. 
Nee, voor mij alleen nog maar de 
kersen op de taart graag. Ik moet 
toegeven dat ik in een situatie zit 
waarin ik dat makkelijk kan zeg-
gen. Mijn huis is afbetaald, ik ben 
straks verzekerd van een pensi-
oentje en doe nog steeds allemaal 
verschillende dingen die ik leuk 
vind. Daarom zal ik ook nooit in 
een zwart gat vallen, waar men-
sen die veertig jaar voor hetzelfde 
bedrijf hebben gewerkt na hun 
laatste werkdag misschien wel 
mee te maken krijgen. Als je geen 
hobby hebt, dan is het snel klaar.’
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Je werk trekt ook weleens  
de verkeerde aandacht. Al op 
je 25ste had je een stalker.
‘Dat was niet lang na het winnen 
van de Miss België-verkiezing.  
Ik woonde nog bij mijn ouders  
en om de paar dagen stak hij een 
handgeschreven notitieblok vol 
met liefdesbetuigingen door de 
bus. Of hij belde op via de vaste 
lijn waarbij hij mijn moeder sprak. 
Zij gaf de telefoon niet altijd aan 
mij door. Werd hij boos en kreeg 
ik daar weer brieven over. Of hij 
schreef hoe mooi hij mijn jurkje 
vond dat buiten aan de waslijn 
hing te drogen, waardoor we  
wisten dat hij ons de hele tijd in 
de gaten hield. En allerhande 
tips, zoals een decolleté op tv dat 
volgens hem veel te diep was of 
het feit dat hij me had zien roken 
en dat ik daar toch maar eens 
mee moest stoppen.’

Hij dacht dat jullie een relatie 
hadden?
‘Zonder meer. Daardoor voelde ik 
me genoodzaakt om hem op tele-
visie recht aan te spreken en te 
vragen mij met rust te laten. Wat 
denk je? Kreeg ik de dag erna  
25 handgeschreven kantjes over 
hoe erg hij het voor me vond dat 
ik een stalker had. Dat hij me 
vroeg hoe hij mij daarbij kon hel-
pen. Dat verzin je toch niet? Niet 
lang daarna dook hij op bij ons 
huis en stond ik oog in oog met 
hem. Ik deed aangifte bij de poli-
tie, waarop de dienstdoende 
agent hem meteen ging bellen! 
Werd hij nog bozer.’

Denk je dat hij geestelijk  
beperkt was?
‘Het was zeker een man met een 
psychisch probleem die onder-
tussen heel normaal en welbe-
spraakt overkwam. Hij zei gestu-
deerd te hebben voor advocaat, 
maar misschien was ook dat ver-
zonnen. Een aantal jaar geleden 
schreef hij, als laatste stuiptrek-
king, opnieuw een ellenlange 
brief en schakelde ik  
de politie weer in. Sindsdien is 
het stil.’

Je moeder is  
er niet meer,  
je vader nog wel.
‘Hij is thuis, dus wat 
kan me gebeuren, 
nietwaar? Het is  
een geruststellende 
gedachte hem nog 
te kunnen bezoe-
ken. Als hij weg is, 

dan is mijn basis helemaal weg. 
Door de stevige landingsbaan die 
mijn ouders een leven lang voor 
mij hebben gecreëerd, durfde ik 
ver te vliegen. Omdat ik wist dat 
ik altijd weer terug naar huis kon. 
Zonder goede bodem blijf je 
maar een beetje rondcirkelen en 
reik je niet ver. Papa woont, sa-
men met een van mijn vier zus-
sen, nog altijd in het huis waar we 
geboren zijn. Het idee dat dat ooit 
weg is, is  raar. We hebben ooit 
overwogen om het huis te kopen, 
maar papa zegt dat dat niet mag. 
Omdat hij de gebreken van het 
pand kent. Maar ja, dat zijn dan 
wel ónze gebreken. Die horen bij 
de familie.’

Hoe zit het met de volgende 
generatie? Word je al oma?
‘Mijn meiden zijn 24 en 25, maar 
ze zeggen dat ik er de komende 
vijf jaar nog niet op moet hopen. 
Stiekem geef ik op mijn beurt al 
wel aan dat ik geen enkel pro-
bleem heb met oppassen straks 
en tegen mijn schoonzoon heb ik 
gezegd dat hij ‘zijn geweer mag 
laden’. Die hints zijn echter aan 
dovemansoren gericht, want het 
zijn echte carrièremensen. Merel 

was laatst gepikeerd om die  
opmerking. En gelijk heeft ze.  
Ik moet me er ook niet mee  
bemoeien.’

Schamen je kinderen zich wel-
eens voor expliciete teksten in 
je boeken?
‘Die tijd is wel geweest. Toen  
ze een jaar of veertien waren, 
vroeg de juf op school weleens: 
‘Celeste, kun jij volgende week 
een boek van je moeder mee-
nemen. Dan is het namelijk de 
week van de vagina.’ Schreeu-

wen dat ze deed thuis. ‘Niet 
doen, hoor, mama! Niet mee-
geven!’ Tien jaar verder is de 
zaak helemaal gekanteld en merk 
ik dat ze juist trots op me zijn. 
Omdat ze de enorme stappen  
die ik maak, zien.’

Toch word je in België  
minder gerespecteerd  

dan in Nederland.
‘Dat is omdat je je daar rustig 
moet houden. Steek vooral je kop 
niet boven het maaiveld uit, want 
dan ligt ie er zo af. Rijd ik bij jullie 
de grens over, dan heb ik daar 
veel minder last van. Ze zagen 
het in België ook als een soort 
verraad, een soort collaboratie 
dat ik ook in een ander land tv 
ging maken. Terwijl ik op SBS, 
waar het allemaal begon, talk-
shows kon maken over onder-
werpen die in België toen nog 
echt not done waren. Moeders 

die hun kind ver-
plicht moesten 
afstaan, vrouwen 
die stiekem met 
een priester trou-
wen of transsek-
suelen met zelf-
moordgedachten. 
Een Hollandse en 
Amerikaanse 
coach die voor 
OPRAH WIN-

FREY heeft gewerkt, hebben me 
aangeleerd die pit vooral te zoe-
ken en te brengen. Ik was mis-
schien vijftien jaar te vroeg, want 
nu heeft iedereen in België het er 
wél over.’

En nu dus in de politiek...
‘Daar vertel ik exact hetzelfde, 
maar dan met een andere hoed 
op. Vrouwenrechten, seksueel en 
familiaal geweld, toegang tot mo-
derne anticonceptie, veilig moe-
derschap. Alleen krijg ik onder-
werpen er nu veel lastiger door-
heen dan in mijn mediaperiode. 
Daarin had ik eigenlijk meer in-
vloed dan nu. De clichés over de 
politiek kloppen spijtig genoeg. 
Men praat veel, maar zegt bar 
weinig. Ik doe het nu vijf jaar en 
ben van plan over vijf jaar vanaf 
nu er ook weer mee te stoppen.’

Stel dat ik morgen tien miljoen 
op je rekening stort. Stop je 
dan met werken?
‘Nee. Ik weet waar je op doelt. 
Over GERT VERHULST zei ik: 
Als je zo financieel onafhankelijk 
bent, waarom blijf je de media 
dan zo opzoeken? Maar dan heb 
ik het over het feit dat hij werkelijk 
alles laat filmen. Ook in zijn zo-
veelste reallifesoap. Gert is rijk, 
maar heeft ook een hang naar 
aandacht, denk ik. Ik ook, hoor, 
maar ik probeer toch wat privé-
leven te behouden. Het moet al-
lemaal niet te zot worden. Ik zou 
het in een ander leven precies 
weer zo doen. Alhoewel, mis-
schien had ik jaren geleden een 
huis in Nederland moeten kopen. 
Ik heb er altijd spijt van gehad dat 
ik dat nooit heb gedaan.’

Goedele LiekensGoedele LiekensVervolgVervolg

‘Misschien had ik  ‘Misschien had ik  
een huis in Nederland een huis in Nederland 

moeten kopen’moeten kopen’

‘Wie ben ik om nee ‘Wie ben ik om nee 

te zeggen tegen te zeggen tegen 
een cocktail?’een cocktail?’
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